
 
 
 

 
 
Het boek beschrijft op een heldere manier (voor wie de Duitse taal machtig is) de verschillende 
posities die we in kunnen nemen in relatie met andere mensen. Onze eigen innerlijke 
ervaringswereld wordt vergeleken met een tuin die een omheining heeft, begrensd is en een 
toegangspoort heeft die ons toegang geeft tot de buitenwereld en andere mensen en waardoor 
wij ook weer bij onszelf 'thuis' kunnen komen, in contact met onze gevoelens, ervaringen lijfelijk 
kunnen ervaren. Een aanrader voor mensen die de Masterclass 1 en 2 en 3 volgen bij dr. Nick 
(Klaus) Blaser, de schrijver van dit boek. 
 
Voor meer informatie over de opleiding ziek: Opleidingen 


